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Fietser Dipa Foundation Paul
Klein Tuente opgepakt in
India, na verkeerde afslag.

’t Was even schrikken toen we
28 maart jl. een telefoontje van
Els kregen, de vrouw van Paul
Klein Tuente, de Venlonaar die
al eerder voor ons gefietst heeft
om donaties op te halen.
Ditmaal was zijn doel om in
Nepal hoogtemeters te maken

en daar geld voor in te zamelen.

Dat is ook gelukt, tot die ene
dag....

Paul heeft tijdens een fietstocht
‘de bocht te ruim genomen’
waardoor hij ,,2 of 3” kilometer
over de grens in India

terechtkwam. Daar is hij
opgepakt en vastgezet, omdat
hij geen geldig visum van India
in zijn paspoort heeft staan. Een
vrijlating op borgtocht zit er nog
niet in.

Vanaf dag 1 heeft de familie
contact opgenomen met alle
instanties die hulp kunnen
bieden. Intussen is het verhaal
ook volop in de media te lezen
geweest en op televisie bij Beau
en Vandaag Inside besproken.
Vanuit de Dipa Foundation
staan we in nauw contact met de
familie en tevens met onze
contactpersoon Govinda in
Nepal, die Paul in ieder geval
2x heeft bezocht en de
ondersteuning biedt die nodig
is. Jolanda en ik hebben een
“statement letter” geschreven
om Paul z.s.m. vrij te krijgen.
Samen met vele andere
documenten zijn deze door



Govinda op het politiebureau
afgegeven als bewijsstukken
voor de komende rechtszaken.
Op dit moment is er nog geen
zicht op ’n snelle vrijspraak,
echter we blijven allen positief.
Paul die redt zich nog wel en
weet ook dat hij geen grote
misdaad heeft begaan. We
blijven alle steun geven die
nodig is terplekke. NB: de
familie staat garant voor alle
onkosten die worden gemaakt,
het geld zal in ieder geval niet
ten kosten van de Dipa
Foundation gaan (dat zou Paul
zelf ook nooit gewild hebben).

Bezoek Nepal voorjaar 2025

Ons voorjaarsbezoek stond dit
jaar in het teken van “werken”
voor de Dipa Foundation.
Verbeterideeén uitwerken,
huisbezoeken en ons nieuwe
project opstarten. De eerste
week, voordat hij met zijn
fietstocht startte, nog samen met
Paul.

We bezoeken de school voor
autisme in Kathmandu.

Hier waren we om inzichten te
krijgen in hun manier van
omgaan met kinderen met
autisme. Zij maken gebruik van
zeer eenvoudige zelfgemaakte
lesmaterialen. Ook ons
personeel is hier reeds op stage
geweest en was hier zeer
positief over.

Ook hebben we met llse en
Shiva (goede vrienden) nog
gesproken over verbeteringen
bij ons huidige tehuis in
Dhading-Besi. Denk aan meer
informatie, ook voor de ouders
van de kinderen en meer
kwalitatief personeel inzetten.
lise en vrijwilligster Renske



zullen dit jaar hiermee aan de
slag gaan.

In Dhading Besi hebben we
grond gekocht en met steun van
Boeken Steunen Mensen, die
ons wederom sponsoren met een
bedrag van € 20.000 gaan we op
verzoek van de lokale bevolking
een tehuis neerzetten voor
kinderen met een meervoudige
beperking. Dit tehuis zal een
stukje verder in het dal worden
gebouwd. Hier zijn voor de
toekomst meer mogelijkheden
om eventueel nog uit te breiden.

Hierbij een schets van het
nieuwe tehuis.

En natuurlijk moest er een
contract worden opgesteld voor
de koop van de grond.

Ook dit keer hebben we een
aantal huisbezoeken gebracht
bij Sanju, de twee broers Rajan
en Rohan en na een lange rit
ook bij Dipa thuis aangekomen.
Waarom deze huisbezoeken?
Dit om ook inzicht te krijgen in
hoe hun leefsituatie is thuis.
Zijn er mogelijkheden om de
familie te helpen? Is het gezin
zelfvoorzienend? Hoe gaat het
met de kinderen in hun
thuisomgeving. Hier hebben we
veel inspirerende verhalen
gehoord, wat ons ook aan het
denken heeft gezet.

Samen met onze socialworker
Keshab op huisbezoek bij
Sanju. Sanju is graag bij ons
tehuis.

Huisbezoek bij de broertjes
Rajan en Rohan. Thuis helpen
ze mee op het land.



Na een lange reis aan het einde
van de dag bij Dipa thuis
aangekomen.

Haar familie keek uit naar haar
bezoek. Ook hier werden we
hartelijk ontvangen en hebben
goede gesprekken gevoerd over
hoe Dipa thuis functioneert.

Met veel wijsheden zijn we
deze dag weer teruggekeerd
naar Dhading-Besi.

Het is ook mooi om te zien hoe
de ouders de kinderen van tijd
tot tijd komen bezoeken:

Susil en zijn moeder en Lali en
haar moeder. Ook de ouders zijn
enthousiast over de plek waar
de kinderen verblijven.

Sponsoring blijft voor ons van
belang, via bedrijven en
particulieren. Zonder jullie

kunnen wij het doel voor een
beter leven voor Dipa en haar
vriendjes niet verwezenlijken.

De kleding die we jaarlijks van
Opnuuj mogen ontvangen en
uitdelen aan de kinderen, brengt
een lach op hun gezicht.

Ditmaal in de spotlight bij de
sponsors: Press and Paper in
Hoensbroek, deze drukkerij
zorgt voor het mooie drukwerk
en heeft ons ook ditmaal weer
goed geholpen om op korte
termijn gewenst drukwerk aan
te leveren en dat alles zonder
kosten. www.pressandpaper.nl

En Harry van Beek een collega
uit het uitvaartvak die zijn
collega’s een bijdrage vroeg
voor een zelf uit te kiezen goed
doel: Dipa Foundation. We zijn
er heel dankbaar voor.

En dan natuurlijk heel veel dank
aan eenieder ander, die op
welke manier ook de Dipa
Foundation sponsort. Wederom
ongelooflijk veel Dipa Nepal
gifts verkocht. Onze rugzakken
worden echt te klein om alles

mee te nemen ). Maar vooral
blijven bestellen.

Eind oktober zullen we dit jaar
weer afreizen naar Nepal.


http://www.pressandpaper.nl/

De zelfvoorzienende
groentetuin

Muziek en dansles, big smiles

Mocht je ons willen steunen,
dat kan door een donatie over
te maken naar

Dipa Foundation banknummer
NL49 INGB 0008 3367 73.

Kijk ook naar de mogelijkheden voor
een maandelijkse donatie, meer info
op onze website
www.dipafoundation.eu

Onze begeleider Shrosta


http://www.dipafoundation.eu/

